
Barmhartige God, 
 
We zien de beelden van verwoesting door natuurgeweld in Zuid-Oost Afrika in 
Mozambique, Zimbabwe en Malawi en op Papua in Indonesië. 

Een verwoestende hemel brak los. 
Na de storm kwam de regen. 
Wat bleef is een land van modder en water,  
onbarmhartig ondoordringbaar. 
Zoveel doden, zoveel mensen vermist, 
zoveel mensen die niet weten hoe het is met hun familie, hun vrienden en geliefden.  
Zoveel onzekerheid. 
Ons hart is bij de slachtoffers. 
 
God van het leven, wek uw kracht in uw mensen.  
Wees hen nabij in hun woede en wanhoop, hun aanklacht tegen het noodlot. 
Hun zwijgen om de leegte en het verlies. 
God van het leven,  
wij bidden ook voor de hulpverleners die vaak machteloos staan. 
Wek uw kracht in hen, dat zij wegen vinden. 
Wij bidden voor de kerken in Mozambique, Malawi en Zimbabwe en op Papua ter 
plekke waar de nood is,  
dat uw gemeenten kunnen doen wat moet gedaan in directe hulpverlening. 
En dat zij een levende ruimte zijn waar mensen terecht kunnen met hun angsten en 
verdriet. 
 
God van het leven, wij bidden: uw kracht met hen. 
Voor onze eigen gemeente bidden wij. 
Zo op afstand, wat kunnen wij doen? 
Maak ons toch werktuigen van uw liefde, 
dat ook wij wegen vinden en niet machteloos blijven staan, 
oog in oog met het lijden van uw mensen. 
God van het leven, wek uw kracht in uw mensen, slachtoffers, hulpverleners, 
wie dan ook die waar dan ook doet wat moet gedaan in deze nood. 

Amen 

 


